i Kerkkrant van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

KIJK & KERHX

Kerst 2023

In gesprek met (o)

Kees Posthumus

Op de Emmaschool in Apeldoorn-Zuid gebeurt een won-
der. Kinderen die dat willen kunnen op school ontbijten
bij de Boterhammenbar. Het gaat om brood, hagelslag en
aandacht.

‘Tussen acht en half negen krijgen kinderen hier een ontbijt,
samen, aan tafel. Ook kunnen ze hun trommels vullen voor
de ochtendpauze van tien uur en de lunch. Vorig jaar novem-
ber zijjn we hiermee gestart. Op donderdag komen er 20 kin-
deren, op andere dagen tussen de 10 en 15.

Wij merkten dat er bij ons op school kinderen zijn die niet
goed ontbijten. Zij kunnen hun hoofd niet goed bij de les
houden. Steeds vaker boden wij aan een boterham voor een
kind te smeren. Er was altijd wel brood in onze diepvries.

De overheid kijkt naar het opleidingsniveau van ouders, naar
het land van herkomst en of er sprake is van schuldsanering.
Afhankelijk daarvan krijgt een kind wel of geen ‘'weging’ mee.
Bij ons is de weging best hoog. In deze wijk heerst armoede.
Kleine, verouderde woningen, scheidingen.’

Honger

Wat doet dat met kinderen? 'Kinderen die honger hebben
moeten aldoor aan honger denken. Zij kunnen zich niet fo-
cussen op hun werk. Terwijl wij hen juist gunnen dat ze het
later beter krijgen en naar een vorm van voortgezet
onderwijs gaan die bij hen past. Dat ze evenwichtig in het
leven staan. Deze boterhammen helpen daarbij.

Voor de Boterhammenbar
zochten wij hulp bij De Hof-
stad. Diaken Gert Buiten-
huis vroeg in een appgroep
wie hieraan mee wilde
werken. Twintig mensen
meldden zich aan, allemaal
wijkbewoners. Zij konden
eerst niet geloven dat in
onze wijk kinderen zonder
ontbijt naar school gingen.’

Boterhammenbar

Jenny van Hove

De Boterhammenbar open-

n in het

r van de Emmaschool in Apeldoorn-Zuid

de haar deuren. 'Elke ochtend komen er rond half acht twee
vrijwilligers, die de tafel dekken. Als de kinderen komen,
maken ze ongedwongen een praatje met hen. Ik geloof dat
kinderen nog meer groeien door de aandacht die ze krijgen
en de rust die er heerst, dan door de boterhammen zelf. Dat
ze er mogen zijn en worden gezien doet hen erg goed.

Voor de Boterhammenbar krijgen wij geld van het Jeugd-
educatiefonds. In eerste instantie zochten we samen met
Gertrudeke van der Maas naar fondsen voor het bekostigen
van de maaltijden. Ik vroeg Albert Heijn aan de Talingweg
ons te helpen. Normaal gaat het brood van de vorige dag de
volgende dag tegen een lagere prijs weg. Het overgebleven
brood van zaterdag wordt weggegooid. Nu gaan Hofstad-
vrijwilligers dat brood op zaterdagavond halen. Dan gaat het
in de grote diepvries, die Gert regelde via de Kringloopwinkel
De Hofstad. Brood dat over is, gaat naar het Leger des Heils.
Overige boodschappen doen we digitaal bij de Jumbo.’

Gelijke kansen

Hoe reageren de kinderen en hun ouders? ‘Vanochtend
werden kinderen geinterviewd voor het tijdschrift
#protestant. Zij vertelden dat het zulke lieve mensen zijn die
het ontbijt verzorgen. De ouders beaamden dat, om eraan
toe te voegen dat het ontbijt voor de kinderen erg welkom is.
Hoe mooi is het dat je je als kerk zo kunt laten zien. Het leidt
er ook toe dat ouders in beeld komen bij andere diaconale
acties, zoals Vakantiegeld Samen Delen.

Op onze school proberen we er alles aan te doen om ervoor
te zorgen dat kinderen gelijke kansen krijgen. Daar past de
Boterhammenbar prima bij. Het is belangrijk dat elk kind en
elke ouder gezien wordt, dat doen de vrijwilligers goed. Zo
laten zij zien dat mensen er voor elkaar willen zijn, over de
grens van de kerk heen. ledereen mag er zijn. Zij doen wat
Jezus ons heeft geleerd: omzien naar mensen die het moei-
lijk hebben. Ik doe er niet geheimzinnig over dat het mensen
van de kerk zijn die helpen.’

Jezus leeft het ons voor

Wat verbindt het kind in de stal met het kind in de
Boterhammenbar? Zoals een kind niet in een stal geboren
hoort te worden, zo hoort een kind niet in armoede te leven.
Het vraagt een dorp om een kind op te voeden, we hebben
elkaar nodig om kinderen groot te laten worden. Ouders
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hoeven zich er niet voor te schamen als het even niet lukt. Ik
gun kinderen dat ze mogen worden wie ze bedoeld zijn te
worden. In de kerstnacht wordt in een stal een beloftevol
kind geboren, kijk naar wat hij ons later heeft voorgeleefd.
Zoals Jezus draagt elk kind een belofte in zich. Alle kinderen
zijn beloftevol.
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Het gebeurt bij ons om de hoek. Kinderen die het nodig
hebben én mensen die in actie komen, omdat ze geloven in
het kind. Directeur Jenny van Hove, leerkrachten van Emma-
school, vrijwilligers van De Hofstad, diakenen en zelfs Albert
Heijn. Zodat de kinderen de belofte die zij bij hun geboorte
met zich meedragen, kunnen verwezenlijken.

Licht van God

Hoeveel kaarsen zouden we in deze tijd aansteken? Licht-
jes voor de gezelligheid, voor warmte, als teken van hoop
in donkere tijden of om iemand te gedenken die we zo
missen. Onze wereld wordt op zo'n moment even kleiner ...

In veel kerken klinkt op zondag: 'De Paaskaars brandt, het
Licht van Christus.” En mensen die thuis de dienst meevie-
ren, wordt gevraagd ook een kaars aan te steken. Licht, een
teken van verbondenheid. Onze wereld wordt zo groter...

Kerst is het feest van het licht van God, dat schijnt in onze
wereld en dat is niet het licht van al die kaarsen in die
gezellige kamer met Kerst. Het herinnert ons eraan hoe we
voor een ander een lichtje zouden kunnen zijn.

In dat licht van God wensen we iedereen gezegende kerst-
dagen en een hoopvol 2024!

Namens de redactie,
Heleen Keus-Asveld
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Regentessekerk

Adres Regentesselaan 14B, 7316 AD
Apeldoom

Website www.regentessekerk.nl

Mail info@regentessekerk.nl

Activiteiten rond Kerst

e Donderdag 15 december: Themacafé in kerstsfeer met verhalen en
muziek, van 14.30-16.00 uur

e Maandag 25 december: Kerstochtendviering om 10.00 uur met
ds. Etje Verhagen-Krikke

o Let op: zondag 24 december geen kerkdienst in de Regentessekerk

Ds. Klaas Douwes

Eens in het jaar fiets ik door een uitgestorven Amsterdam
naar de trein richting Apeldoom. Die ene ochtend in het jaar
zijn alle verkeerslichten gedoofd, blijven de vroege
buitenmensen binnen en staan zelfs de drugskoeriers niet op
hun gebruikelijke parkeerplaats. Het is alsof de wereld voor
een moment haar adem inhoudt, de aarde voor een ogenblik
stopt met draaien. Ik hoor alleen nog het ritmisch gekletter
van mijn fietsketting en het geschetter van een enkele ekster.
Hadden alle vogels agenda’s dan hadden ook zij er waar-
schijnlijk het zwijgen toegedaan. Want deze ochtend is de
stilste ochtend van het jaar. Het is kerstochtend.

Als voorganger op weg naar de kerstochtendviering kan ik
me bijna geen betere voorbereiding wensen. Inmiddels zijn
deze paar uren van volkomen kalmte voor mij net zo eigen
geworden aan Kerst als de stal, de boom en het zingen van
carols. Stilte laat zich op andere momenten in het jaar uiter-
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aard ook vinden voor wie ernaar op zoek is, maar te midden
van de kersttijd krijgt de stilte hermieuwde kracht. Ingebed
tussen het gedruis van de kerstinkopen en de kerstochtend-
dienst — meestal de drukstbezochte ochtend in onze kerken
— springt de stilte eruit als contrastmoment.

In het contrast van de stilte klinkt iets wezenlijks van Kerst
door. Kerst is immers bij uitstek een feest van contrasten. Het
is het vieren van licht in de duisternis, van hoop in vertwijfel-
de tijden, van hemelse vonken op aardse grond. De
tegenstellingen komen al tot uiting in het aloude
kerstverhaal, waarin de keizer in de schaduw wordt gesteld
van een pasgeboren Kind en juist mensen uit de marge
(herders en reizigers uit het buitenland) het diepst
doordringen tot de kemn.

WIJKKERKEN

Ook vandaag de dag brengt Kerst tegenstellingen aan het
licht. Het zijn heikele contrasten. Terwijl de kerstdagen voor
de één bol staan van gezelligheid, zijn het voor de ander de
eenzaamste dagen van het jaar. Waar sommigen een hele
week kunnen eten van hun kerstdiner, gaan anderen met
honger de kerstnacht in. Het kerstverhaal lijkt zo, tegen-
strijdig genoeg, het verhaal te zijn waar het meest naar
gehoord, maar het minst naar geluisterd wordt.

Toch is het mogelijk om dit jaar met nieuwe oren naar het
bekende verhaal te luisteren. Neem daarvoor eens in over-
weging om op kerstochtend in alle vroegte op te staan. Kijk
rond, luister naar de vredige stilte, kom op adem en zoek
vanuit die goddelijke rust weer de verbinding en vrede op
met elkaar. Kerst zal nooit weer hetzelfde zijn.

gto: Jan Cees Wouter:

Ds. Albert Roodenburg

Kerst 2023. Ik laat mijn gedachten gaan over deze bijdrage
voor de Kijk op de Kerkkrant. In de brief van de redactie,
waarin de wijken gevraagd werd een bijdrage te schrijven,
werd gesproken over het thema ‘gevoed worden'. Dit naar
aanleiding van de realiteit dat ook in Apeldoorn kinderen
zonder ontbijt naar school gaan en dat scholen genoodzaakt
zijn hiervoor oplossingen te vinden, omdat kinderen met een
lege maag niet goed kunnen leren. Het artikel op de voorkant
van deze kerkkrant is aan deze thematiek gewijd. Het is
natuurlijk bijzonder dat er inmiddels op meerdere scholen
een schoolontbijt is. Maar ergens knaagt het toch... Want het
zou toch niet aan de orde moeten zijn in een rijk land als
Nederland en in een welvarende plaats als Apeldoom.

Toch is het een harde werkelijkheid die in schril contrast staat

met de overvloed waarin velen leven, een overvloed die vaak
juist ook met Kerst ervaren wordt. Aan tafel gaan met dier-
baren, een goed gevulde dis, goede gesprekken en mooie
ontmoetingen: het is iets wat voor velen vanzelfsprekend is
en waar veel mensen ook naar uitkijken. ‘Aan tafel gaan'’: die
woorden doen mij denken aan het jaarthema van de
Protestantse Kerk van het vorige seizoen. ‘Aan tafell Van de
Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding’. We
hebben daar als gemeente ook op allerlei manieren invulling
aan gegeven. Niet alleen door met elkaar het Heilig Avond-
maal te vieren, maar ook door ‘gewoon’ met elkaar aan tafel
te gaan en de maaltijd te gebruiken, bijvoorbeeld bij het
eetproject in De Hofstad of bij een vrijwilligersbijeenkomst.

Als ik daar verder mijn gedachten over laat gaan, moet ik ook
denken aan het formulier ‘Over het Avondmaal uit het
Dienstboek. Daar lezen we: 'De maaltijd heeft altijd en overal

De Hofstad

Adres Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Website www.dehofstadapeldoorn.nl
Mail scribaat@dehofstadapeldoorm.nl

Activiteiten rond Kerst

e Woensdag 20 december om 14.30 — 17.30 uur: kerstfeest voor
ouderen, mm.v. Elise Arends. ledereen is van harte welkom, ook
als u nog geen 75 jaar bent! Afsluiting met een maaltijd. Opgeven
voor 15 december bij Hennie Borst tel: (055) 533 4868 of Joke van
Looijengoed tel: (055) 533 5598

e Zondag 24 december: geen ochtenddienst

e Zondag 24 december, 19.30 uur, kerstavondviering

e Maandag 25 december, 10.00 uur, kerstochtendviering

voor de mensheid een eigen taal gesproken. Vooral feeste-
lijke en bevrijdende gebeurtenissen worden bij voorkeur met
een maaltijd gevierd'. En: ‘Tijdens de laatste maaltijd voor Zijn
dood, voegde Jezus aan de gewone ingrediénten van de
maaltijd, brood en wijn, de nieuwe heilsbetekenis toe van Zijn
ophanden vrijwillige dood. Alle verhalen over ontmoetingen
van Jezus na de opstanding staan in het teken van de
maaltijd. Van nu af aan gaat ook de weg van Christus’
gemeente van maaltijd tot maaltijd. In het vieren van de
maaltijd grijpt zij vooruit op de maaltijd van de voltooide
vreugde en gemeenschap. Tegelijk kijkt ze terug naar de weg
van Jezus, waarin haar die toekomst ontsloten is. En ze weet
dat haar nu verhoogde Heer in de Geest als de Gastheer van
haar vieringen tegenwoordig blijft. Deze maaltijd is de meest
omvattende uitdrukking van het heil In een telkens
herhaalde verbondsvernieuwing ligt heel de heilsweg
geconcentreerd voor ons. Het verleden van Christus’ offer, de
toekomst van het Rijk van God en het heden van de
tegenwoordigheid van Christus in de Geest komen erin
samen.’

Kerst 2023: we vieren het kerstfeest, het feest van de
geboorte van Jezus Christus, het feest van de komst van de
Zoon van God in onze wereld en werkelijkheid. Mijn
gedachten gaan van de kerstmaaltijd naar de Maaltijd van de
Heer met alle dimensies die het omvat. Het zijn misschien
grote stappen en gedachtesprongen. Maar wat een inhoud
en wat een betekenis. Ja, wat een inspiratie en wat een
Perspectief!
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ds. Hester Smits

Wel of niet gaan? Soms heerst er een soort van schaamte als
het gaat om de kerstdienst. Kan dat dan wel als je al die
andere zondagen er niet hebt gezeten? Ik zou zeggen: wel-
kom. Allereerst: fijn dat je vindt dat de kerk bij Kerst hoort. En
ten tweede: juist dit jaar is het belangrijk om de vrede op
aarde te bezingen. Niet in zoete liedjes maar zingen van hoop
in de rauwe werkelijkheid van alledag. Want dat is kerstmis:
hoop houden ook als het een puinhoop is. Al ken je de kerk
en haar taal niet meer zo goed, het kan verschil maken, zoals
in dit mooie verhaal:

Rabbi Yisroel ben Eliezer was gewend om, steeds wanneer er
een calamiteit dreigde voor zijn volk, naar een geheime
plaats in het bos te gaan. Daar stak hij vuur aan, en hijj richtte
een bepaald gebed naar de Eeuwige. Dan werd de catastrofe
afgewend.

Maar toen hij er niet meer was, en weer een ongeluk zijn volk

bedreigde, ging een van zijn leerlingen naar dezelfde plek in
het bos, en zei: ‘Eeuwige, ik weet niet hoe ik het vuur moet
ontsteken. Maar ik kan nog wel de weg vinden, en het gebed
zeggen. En dat zal genoeg moeten zijn." En dat was het. De
ramp werd afgewend.

Maar toen nogmaals ongeluk de mensen dreigde te over-
spoelen, ging er een andere leerling naar de plek in het bos.
En hij zei: 'Eeuwige, ik weet niet hoe ik het vuur moet
aanmaken. En ik kan me het gebed niet herinneren. Maar ik
kan wel de geheime plek vinden. Dat moet voldoende zijn!’
En weer was het genoeg, en werd de ramp verijdeld.

Vele jaren later, toen er weer eenramp dreigde, zat een ande-
re leerling treurig in zijn stoel, en hij zei: ‘Eeuwige, ik heb geen
idee hoe ik het licht moet ontsteken. Ik ken het gebed niet. Ik
kan me niet eens de geheime plek herinneren. Alles wat ik
kan doen is het verhaal vertellen. En moge dat genoeg zijn.
En het was genoeg. De ramp trof het volk niet (Martin Buber).

Grote Kerk

Adres Loolaan 16, 7315 AB Apeldoorn
Website www.grotekerkapeldoorn.nl
Mail scriba@grotekerkapeldoorm.nl

Activiteiten rond Kerst

e Zondag 17 december, 10.00 uur, Festival of nine Lessons and
Carols. Zang: Projectkoor olv Helga van Cooten en Toon Hagen,
voorganger: Hester Smits. Op weg naar kerst lezen over hoe Gods
belofte van vrijheid en vrede zichtbaar wordt, afgewisseld met
samenzang en Carols door het koor.

Zondag 24 december, 20.00 uur en 22.30 uur, kerstavondviering.
Muziek: Sweelinck Koperkwintet en organist Herman Jansen, voor-
ganger: Hester Smits. In een sfeervol versierde Grote Kerk het
Kerstverhaal horen, samen zingen en bidden om vrede. Komt allen
tezamen!

Maandag 25 december, 10.00 uur, kerstochtendviering. Muziek:
Toon Hagen, voorganger: Hester Smits. Deze dienst is interactief
en bedoeld voor jonge gezinnen en speelse volwassenen. Het
wordt vrolijk en vredig, welkom!

Sweelinck Koperkwintet met Kerst

Het Sweelinck Koperkwintet staat garant voor muzikaal vuurwerk en
spektakel: vijf jonge muzikanten uit heel Nederland verenigd door
muziek. In 2018 beleefde het kwintet haar vuurdoop tijdens de
afsluiting van het orgelseizoen op de Nationale Orgel- & Monumen-
tendag te Hengelo. De reacties na afloop waren overweldigend. Met
kerstavond zullen zij in beide diensten hun medewerking verlenen.
Zij spelen kerstliederen op een jazzy manier en begeleiden ook de
samenzang.

Blazers, Grote Kerk en Kerst: een goede combinatie!

Jachtlaankerk

Adres Jachtlaan 143, 7313 CW Apeldoorn
Website www jachtlaankerk.nl
Mail scriba@jachtlaankerk.nl

Activiteiten rond Kerst

e Zondag 24 december, kerstavond, 20.45 uur — 21.45 uur, Kerst-
Inn, met Christmas Carols door het PopUp-Koor, gltihwein, warme
chocomel en sfeervolle vuurkorven. Aansluitend:

e Zondag 24 december, kerstavond, 22.00 uur (2145 uur samen
inzingen), kerstnachtviering, mm.v. HetKoor o.lLv. Martine Brus-
see, trompet en bugel

e Maandag 25 december, eerste kerstdag, 10.00 uur (09.45 uur in-
zingen), kerstmorgenviering, m.m.v. HetKoor én Kinderkoor o.Lv.
Martine Brussee

Ds. Michiel de Leeuw

In de Jachtlaankerk willen we graag
van betekenis zijn voor een wereld
die onze gezamenlijke verantwoor-
delijkheid is. In dat streven verbin-
den we ons geloven ook nadruk-
kelijk met klimaatproblematiek, zorg
voor de natuur en het streven naar
duurzaamheid. Daaruit werd het
huidige jaarthema geboren: ‘Groen?
Doen!’

Want we willen het er niet alleen
over hébben, we gaan ook echt als
gemeente concreet aan de slag! Met
groene themavieringen, groene liederen, groene acties (zero
waste initiatieven), natuurwandelingen, duurzame thema's in
Kinderkring, Kelderkerk, 16+ groep, het verdiepingsaanbod.
Een Vegetarische Vastenactie in de Veertigdagentijd. En in
het kader van de steeds nauwere samenwerking met Goede
Herderkerk en Grote Kerk starten we weer een energiebespa-
rende gezamenlijke Winterkerk in de maanden januari,
februari en maart.

N
T

Tja, en een groen Kerstfeest dan? Het Kerstverhaal zelf biedt
daartoe al een aantal vingerwijzingen. Niet alleen reisden
Jozef en Maria klimaatneutraal op een emissiearme ezel van

Nazareth naar Bethlehem. Ook wikkelden ze hun kind in doe-
ken in plaats van wegwerpluiers en benutten ze door slim
hergebruik van bestaande materialen een voederbak als
duurzame wieg. Laat dit de aanzet zijn tot een duurzaam
kerstfeest, waartoe we jullie allemaal willen inspireren met
een aantal eenvoudige tips:

Aangezien vlees eten een grote impact heeft op het klimaat,
ZOU je eens een vegetarisch of zelfs vegan menu kunnen
uitproberen. Met groenten in de hoofdrol, biologisch, uit de
streek en van het seizoen, duurzaam, fairtrade en vooral
lekker! Wat dacht je van gevulde champignons met avocado,
gevulde pompoen uit de oven, of chocolade lavacake?
Natuurlijk met een lekkere Nederlandse biowijn, leuk om met
Kerst eens uit te proberen! Met een karaf kraanwater ip.v.
milieubelastend mineraalwater op een gezellig gedekte tafel
zonder vervuilend wegwerp tafellaken. Oh ja, en koop niet
teveel in en maak van tweede kerstdag Kliekjesdag!

Met Kerst wil je er goed uitzien, maar de kledingindustrie is
erg vervuilend. Dus waarom nieuwe (dure) kleding kopen die
daarna in de kast blijft hangen? Ga liever naar een van de vele
tweedehandswinkels vol feestelijke kleding (of online). Of
1één / ruil je duurzame outfit bij een van Neerlands groeiend
aantal kledingbibliotheken.

Een wegwerpkerstboom of kunstboom zijn beide zeker niet
milieuvriendelijk. Huur of adopteer eens een biologische
kerstboom, die in januari weer wordt terug geplant. Of recy-
cle zelf een boom door hem na de feestdagen weer in eigen
tuin te planten. Versier je boom met Ledverlichting en ruil de
ballen eens met de buren of familie i.p.v. nieuwe te kopen.

Kies voor kerstkaarten die op (ongebleekt of chloorvrij
gebleekt) kringlooppapier gedrukt zijn, misschien zelfs met

milieuvriendelijke inkt. Eventueel kun je kaarten zelf in de bus
doen zonder envelop en die enveloppen hergebruiken.

De kans op een witte Kerst wordt steeds kleiner, maar zo
wordt het in elk geval een !

Letireg)

T e, g

wij zijn een

GROENE

a' B

&£ N

L 4
q4.p

Pagina 3

KIJK & KERK


http://www.grotekerkapeldoorn.nl/
http://www.jachtlaankerk.nl/
mailto:scriba@jachtlaankerk.nl

KERS

Een lijntje va

v.l.nr.: Jeanette Oosting, Nel van der Dool, Clary Spijker

Ds. Bram Bregman

Met drie moeders (en oma'’s) van onze Goede Herderkerk, Nel
van der Dool, Jeanette Oosting en Clary Spijker had ik een
prachtig, soms ontroerend gesprek over hun kinderen en
‘geestelijk voedsel'. Op een morgen onder de koffie, terwijl
Jeanette op haar kleindochter Puck (2 jaar) paste, die heel lief
speelde, kleurde en luisterde...

Wat is jullie eerste gedachte bij je kinderen?

Jeanette: De bezegeling van de liefde van elkaar als vrouw
enman.’

Clary: ‘Vreugde en verdriet.” Nel kan zich daarbij aansluiten.

Jeanette: 'En vertrouwen. Bij ons zijn ook moeilijke situaties
geweest, maar we hebben altijd het vertrouwen gehad dat
de band met ons kind zou blijven.’

En de vreugde en verdriet die Clary noemt?

Clary: 'Je kunt ontzettend gelukkig zijn met je kinderen, maar

met
de

wij hebben ook ervaren verschrikkelijk verdrietig te zijn door
het onverwachte overlijden van ons kind (door een ziekte).
En niet meer te weten hoe je verder moet leven. We zijn weer
gelukkig met onze twee andere kinderen die gelukkig zijn,
maar dat andere is daar altijd aan gekoppeld.’

Nel: 'Toen ik zwanger was van onze eerste, ging ik met min
man naar Papoea-Indonesié om in de zending te werken. Vijf
maanden later werd het kindje dood geboren. En dan zit je
daar met vreemde Nederlanders om je heen. Ik heb het kind-
je ook niet gezien, het is onder narcose geboren en snel
begraven. We hebben het wel een naam gegeven. De tweede
is wel gezond geboren. Maar, zeiden de mensen, er is wel iets
hoor mevrouw ... Bleek het een hazenlip te hebben, waarop
ik zel: Het leeft toch, dat geeft toch niks! Later zijn er nog vier
gezonde jongens geboren.’

Toen jullie kinderen opgroeiden, hadden jullie (met jullie
echtgenoten) bepaalde dingen, ideeén die jullie als ‘gees-
telijke voedsel' aan jullie kinderen wilden meegeven?

WIJKKERKEN

Goede Herderkerk

Adres Asselsestraat 199, 7312 CS
Apeldoom

Website www.goedeherderkerk.info

Mail scriba@goedeherderkerk.info

Activiteiten rond Kerst

e Maandag 25 december, eerste kerstdag, feestelijke kerkdienst
m.m.v. de cantorij.

Clary: 'Wij wilden dat ze muzieknoten konden lezen en een
muziekinstrument bespelen. Ik speelde piano en min
moeder orgel. Ik vind muziek een mooie manier om je te
uiten en bij je gevoel te komen.’

Jeanette: 'Ik leerde Puck 'Dank je wel oma’ zeggen. Komen
we in de kaaswinkel, krijgt ze een kaasstengel, zeg ik tegen
haar: En wat zeg je dan tegen de juffrouw? 'Dank je wel oma!’
(We moeten allemaal lachen). ‘Mijn man kwam uit een niet-
christelijk gezin. Heeft me altijd gesteund, de doop vonden
we belangrijk. De christelijke opvoeding ging prettig, maar
toch niet goed genoeg, want ze gaan niet meer naar de kerk.’

Maar dat ligt niet alleen aan jou. De tijd is zo enorm ver-
anderd.

Jeanette: 'Het zijn goede mensen geworden, heel fijne
kinderen’

Nel: 'Wij hebben ze christelijk opgevoed, twee hebben belij-
denis gedaan, maar gaan ook niet meer naar de kerk.

Hebben jullie een levenstip voor jonge ouders van nu?

Clary: 'Geef je kinderen een warm nest. Dat ze altijd kunnen
vertellen, positief of negatief wat er in hen leeft, dat is de
basis.’

Nel: 'Hoe druk het ook was, voordat de kinderen naar bed
gingen, samen voorlezen op de bank. Ook bijbelse verhalen.
En erover doorpraten. Het kalmeerde hen, het was heerlijk zo
samen.’

Jeanette: 'Hadden wij ook, en naarmate ze ouder werden,
vragen: Heb jij nog wat meegemaakt vandaag? En proberen
door hun ogen te kijken. Altijd een lijntje van vertrouwen
houden’

De Drie Ranken

Adres Eglantierlaan 202, 7329 AP
@ Apeldoom
a Website www.3rankennl

Mail info@3ranken.nl

Activiteiten rond Kerst

e Zondag 17 december, 10.00 uur, 3e Advent, ds. Hanneke Siebert

e Zondag 24 december, 10.00 uur, 4e Advent, ds. Ad Wijlhuizen

e Zondag 24 december, 16.30 uur, kinderkerst met De Lichtboot, ds.
Hanneke Siebert; voor kinderen in de Basisschoolleeftijd; volwas-
senen mogen ook meevaren

e Zondag 24 december, 21.00 uur, kerstnachtdienst, ds. Hanneke
Siebert, mm.v. Pur Sang

e Maandag 25 december, eerste kerstdag, 10.00 uur, ds. Ad Wijlhui-
zen, mm.v. Con Passione

e Dinsdag 26 december, tweede kerstdag, 11.00 — 15.00 uur, kerst-
herberg De Druif. De Huiskamer van De Drie Ranken is tweede
kerstdag geopend en gezellig ingericht met kerstboom en kerststal,
er is koffie, warme chocolademelk, kerstkans, soep en lekkernijen.
Elkaar ontmoeten en gezelligheid in een ongedwongen en vredige
sfeer. Contact: kerstherberg@3ranken.nl, tel. 055 541 28 24.

ds. Hanneke Siebert

Zondag 24 december vaart de KerstLichtboot uit. De Licht-
boot vaart speciaal voor kinderen maar deze keer mogen op
deze minicruise ook volwassenen mee.

De KerstLichtboot ligt voor anker in de haven van de kerkzaal
van De Drie Ranken. Om 16 uur gaat het haventerrein open
en staan er matrozen staan klaar om je te verwelkomen. Een
half uur later klinkt de bel die als scheepshoorn de afvaart
aankondigt. ledereen aan boord zingt een welkomstlied en
dan vaart de Lichtboot uit. De vuurtoren is belangrijk en van
grote afstand te zien. Bovenin de mast brandt altijd een licht.
Waar je ook vaart, zo kun je altijd licht zien in het donker. In
de mast van de KerstLichtboot brandt het Licht van God. Dat
licht vertelt van God die belangrijk voor ons is én dat wij
belangrijk zijn voor God. Het aansteken van het licht in de
mast is een bijzonder moment!

Met alle hens aan dek komen we in actie en rond het kompas
vertelt de kapitein waar de boot naartoe vaart. Het schijnt dat
ergens in een oude stal, een heel bijzonder kindje geboren is.
Herders hebben de kapitein verteld dat ze engelen gezien

Vaar mee naar het

hebben en dat ze zelf naar het pasgeboren kindje zijn toe-
gegaan. Het is haast niet te geloven en daarom wil de
kapitein zelf gaan kijken. De Lichtboot zet koers naar dit
bijzondere kindje! Help je mee om de zeilen van het schip te
hijsen? ledereen kan helpen om bij het kerstkindje te komen.
We speuren naar sterren aan de hemel, we volgen het spoor
van mensen onderweg, we volgen aanwijzingen om te
weten waar dit kindje woont. Zoek jij mee? Met elkaar vinden
het koningskind vast en zeker!

Op een boot staan er ook matrozen op de uitkijk. Zij turen in
de verte of erland in zicht is en speuren of er andere schepen
in nood zijn die hulp nodig hebben. Versta jij wat deze
matrozen naar ons roepen?

Wanneer de Lichtboot weer veilig is teruggekeerd in de
haven, komen de bemanning en alle opvarenden nog even
bij elkaar. Wat hebben we een avontuur beleefd en wat zijn
we blij dat we het kindje gezien hebben! Aan het licht van de

kind in de kribl

vuurtoren ontsteken we kleine lichtjes voor alle mensen en
dieren die onze zorg en Gods aandacht nodig hebben. Het
anker is uitgegooid, de zegen wordt gedeeld en we proosten
op de behouden vaart! Vaar jij met ons mee?

- \‘_. .‘ v
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De Lichtboot

De Lichtboot is een oecumeni-
sche kinderviering waarin kin-
deren met alle onderdelen ac-
tief meedoen. Er zijn rituelen,
er is een bijbelverhaal en een
voor kinderen begrijpelijke
uitwerking. Elke vierde zondag
van de maand is er om 10 uur
een Lichtbootviering in de Drie
Ranken. Alleen tijdens deze
speciale Kerstlichtboot mogen
OOk volwassenen meevaren.
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Eben-Haézerkerk

Adres Zonnedauw 8, 7322 EC Apeldoorn
Website www.ebenhaezerkerk.nl
Mail scriba@ehkerk.nl

Activiteiten rond Kerst

e Zaterdag 16 december, 19.00 uur, kerstconcert kinderkoor Benaja
en tienerkoor Jojada.
e Dinsdag 18 december, 19.30 uur, kerst voor ouderen en alleen-
staanden
e Zondag 24 december, 20.00 uur, ‘Samen zingen naar Kerst'
e Maandag 25 december, eerste kerstdag
o 09.00 uur, kerkdienst, ds. J.W. Verboom. Voor aanvang van de
dienst zingen we met elkaar enkele kerstliederen
o 10.45 uur, kerkdienst, ds. JW. Verboom. Voor aanvang van de
dienst zingen we met elkaar enkele kerstliederen
o 18.30 uur, kerkdienst, ds. H.I. Methorst
e Dinsdag 26 december, tweede kerstdag, 10.00 uur, Kinderkerst-
feest

Masoud & Cora Mohammad Amini

Voor deze kerkkrant hebben we ook gevraagd of de
Koreskerk die om de twee weken samenkomt in de Eben-
Haézerkerk, iets over zichzelf wil vertellen. De Koreskerk
is een migrantenkerk en heeft inhoudelijk soms een wat
andere invulling dan PKN-gemeenten. Tegelijkertijd
wordt ook daar Jezus Christus beleden als Bron van
redding.

Al zo'n 15 jaar mag de Koreskerk 2x per maand hun dienst
houden in de Eben Haézerkerk. Daar zijn we dankbaar voor.
We hebben ook goede herinneringen aan de Kerstpakketten-
acties van de Eben Haézerkerk. Jarenlang brachten leden van
de Eben Haézerkerk met Kerst allerlei boodschappen mee,
waar we samen kerstpakketten van maakten. Ook krijgen we
regelmatig hulp in de vorm van een collecte. Gelukkig is het
voor onze kerk nu een rustigere tijd dan in het begin. Toen
waren veel mensen illegaal of uitgeprocedeerd of zaten in
detentiecentra en moesten we veel mensen ondersteunen
met eten en onderdak.

De Koreskerk is een migrantenkerk voor Perzisch (Farsi)
sprekende christenen, vooral uit Iran en Afghanistan. Maar
we hebben geregeld bezoekers uit andere landen zoals Irak

of Syrié. De meeste gemeenteleden zijn gevlucht uit hun land
en zijn statushouders of zitten nog in de asielprocedure.

Het hart van de kerk ligt bij vluchtelingen en asielzoekers.
Vanuit eigen ervaring weten we hoe moeilijk het is om je land
te moeten verlaten, terwijl je het liefst daar zou blijven, bij je
familie en vertrouwde cultuur, eten, klimaat enz. We
proberen nieuwe mensen in onze kerk een warm welkom te
geven in de eigen taal, met eigen muziek en eten na de
dienst. En ze te helpen met onze eigen ervaringen in het
geloof maar ook praktisch of in de asielprocedure. Daarom
blijven er altijd weer nieuwe mensen in onze kerk komen.
Soms alleen voor hulp, maar we doen ons best om te zorgen
dat ze met het Evangelie naar huis gaan.

De meeste kerkleden waren (van geboorte) moslim maar
hebben in hun vaderland gezien wat een Islamitisch regime
betekent. Iraniérs en Afghanen geloven in hun Schepper,
maar hebben nooit geleerd dat God een vergevende Vader
is. De Perzische cultuur verschilt van de Arabische/Islamiti-
sche cultuur. In de Perzische cultuur zitten veel verwijzingen
naar de Bijbel. Daarom hebben we onze kerk ook vernoemd
naar koning Kores. Lees Jesaja 44:28 — 45:1-3 of Ezra, waarin
Kores het Joodse volk steunt en oproept om de tempel te
herbouwen. Ook zijn Esther en Daniél in Iran begraven. Dus

via onze eigen geschiedenis kunnen wij landgenoten interes-
seren voor de Bijbel.

Veel christelijke muziek in het Farsi heeft een westerse of
Armeense melodie. Daarom zijn we in 2010 begonnen om
zelf liederen te maken en op te nemen met Perzische
melodieén en instrumenten. We merken dat dat harten raakt.

De diensten in Apeldoormn zijn maar een deel van het werk
van de Koreskerk, we werken veel via internet en social me-
dia. We hebben veel reizen in Europa en naar Turkije ge-
maakt om Farsi-sprekenden les te geven over het Evangelie
en te dopen. Onze leden wonen in allerlei landen bijvoor-
beeld Duitsland, Oostenrijk, Turkije, Afghanistan en Iran. Elke
zondag is er een online kerkdienst via Zoom en drie avonden
per week is er online Bijbelstudie. De diensten in Apeldoorn
worden live uitgezonden via Internet en zijn terug te zien op
YouTube. Daarmee leren we mensen ook om niet meer bang
te zijn. Want bepaalde regimes hebben macht via angst.

Graag vragen we gebed dat de situatie in Iran en Afghanistan
zal veranderen, dat de inwoners Jezus mogen leren kennen.
Ook vragen we gebed voor degenen die via onze kerk het
Evangelie hebben gehoord, dat ze het steeds meer toepassen
in hun leven.

Je door God laten omhelzen

Theo van Willigenburg
voorzitter kerkenraad

Voor Maarten Luther was het kerstfeest eigenlijk een groter
feest dan Pasen. Met Kerst vieren we immers de menswor-
ding van God in Jezus Christus, en dat is volgens Luther het
onvoorstelbare wonder dat ons verlost: God wil, door deel te
worden van onze gebroken, zondige werkelijkheid, laten zien
dat hij aan die zondigheid voorbij wil kijken. God wil in zijn
oneindige barmhartigheid zijn mensheid omhelzen. Hij wil
elk mens omhelzen, recht of slecht. Dat laat Jezus in zijn hele
leven zien, tot aan het kruis aan toe waar hij zijn moor-
denaars vergeeft.

Maar dan moet je je wel willen laten omhelzen. Want zo'n
boodschap van onvoorwaardelijke vergeving is tegendraads.
Wij willen meestal eerst berouw zien. Maar roept Gods liefde

niet juist berouw op nadat je die liefde hebt aanvaard? Het
besef dat Gods gerechtigheid niets te maken heeft met straf
en boete, maar louter met erbarmen maakt je nederig en
dankbaar: mag dit ook voor mij gelden? Geldt dit ook voor
collaborateurs, sociale lapzwansen en messentrekkers? Ja
ook voor hen geldt dat, zo laat het leven van Jezus zien.

De menswording van God als kern van het evangelie: Luther
was er z6 van vervuld dat hij een vijftien-strofig kerstlied
schreef: Vom Himmel hoch, da komm ich her. Bach gebruikt
de melodie in zijn beroemde Weihnachtsoratorium, dat de
menswording van God viert met maar liefst zes cantates
bestemd voor eerste, tweede, derde kerstdag, 1 januari
(Naamdag van Jezus), de eerste zondag in het nieuwe Jaar
des Heren, en Epifanie (Driekoningen). Het belang dat Luther
hechte aan het kerstoctaaf en Epifanie vindt zijn weerklank in
Bachs uitgesponnen muziek.

Evangelisch
Lutherse Gemeente

Adres Rontgenstraat 9 7311 AM Apeldoom
Website www luthersekerkapeldoorn.nl
Mail elgapeldoorn@gmail.com

Activiteiten rond Kerst

e Maandag 25 december, eerste kerstdag, 12.00 uur, Muziekdienst
In deze Muziekdienst brengen - ingekaderd in een Lutherse liturgie
— mezzosopraan Iris Bouman en sopraan Lisa Bunt beroemde ko-
ralen en aria’s uit het Weihnachtsoratorium ten gehore. Zij worden
begeleid op kistorgel door Maurits Bunt en op viool door Cornelie
Wannee. Samen zingen we enkele koralen mee, waaronder na-
tuurlijk Luthers 'Vom Himmel hoch da komm ich her'.

e Voorganger in deze Muziekdienst is ds. Pieter Oussoren.

e Vanaf 11.00 wordt er koffie en thee geschonken in de Lutherzaal.

De Lutherse kerk ligt aan de prof. Rontgenstraat 9 (bij het begin van
de Loolaan).

Iris Bouman — mezzosopraan
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Wilhelminakerk

Adres Beemterweg 7, 7341 PB Beemte
Broekland

Website  www.wilhelminakerk.com

Mail scriba@wilhelminakerk.com

Activiteiten rond Kerst

e Zondag 17 december, 10.00 uur, 4¢ Advent, mevr. M. Bossenbroek-
Baller (Nunspeet)

e Zondag 24 december, kerstavond, 22.00 uur, dhr. R. Bloemendal
Apeldoorn, mm.v. het koor 7-Up uit Apeldoorn o.lv. dirigente
Marlies Tiemens.

e Maandag 25 december, eerste kerstdag, 10.00 uur, dhr. R. Bloe-
mendal, mm.v. Inspiration uit Terwolde o.lLv. dirigente Marlies
Tiemens

Te gast met Kerst

Jan Vegter

De Wilhelminakerk zit in een bijzondere periode, een lang-
durende vacaturetijd. In mei van dit jaar vertrok ds. Jolanda
Al-van Holst en inmiddels zijn we meer dan een half jaar
verder en zijn we zover dat er voorbereidingen getroffen
worden voor de beroepingsprocedure. Het blijkt dat dit wer-
ken zonder predikant erg veel extra inspanning vergt van de
kerkenraad en degenen die haar bijstaan.

Onder anderen is er de zorg om elke zondag een predikant
van buiten te vinden. Langzamerhand moeten voorberei-
dingen getroffen worden voor Kerst, toch één van de
belangrijkste feesten van de kerk. Een predikant vinden die
dan voor kan gaan, is geen kleinigheid. Predikanten hebben
een druk bestaan en dat geldt zeker voor de kerstdagen. De
kerkenraad was dus heel blijj met de mogelijkheid dat een
bekende voorganger in Beemte-Broekland, dhr. Ruud
Bloemendal, die toch al veel werk binnen de gemeente
verricht in deze tijd, de mogelijkheid had om voor te gaan op
kerstavond en ook op eerste kerstdag. Op kerstavond om
22.00 uur zal het koor 7-up’ meewerken en op eerste kerst-
dag het koor ‘Inspiration’. We verwachten mooie diensten.

Geweldig dat, met name in een tijd dat er veel moet
gebeuren en een predikant extra wordt gemist, toch altijd
weer mensen zijn die klaar staan om te helpen. De kerken-

raad is daar zeer dankbaar voor.

Met name in de kersttijd zijn veel koren in kerkdiensten
aanwezig. Op 13 december komt ‘s avonds om 19.00 uur het
shantykoor "De Trossen los” uit Twello, op uitnodiging van
de vrienden van de Wilhelminakerk, naar onze kerk om een
kerstconcert te geven. Ze zijn 50 man sterk en zullen een
grote variatie aan kerstliederen laten horen. Na het concert
zullen we nog op een gezellige manier samenzijn in de
Wilhelminazaal. De toegang is gratis.

Samen ontdekken,
vieren & eten

APELDOORN

o

Heb je al eens van Kliederkerk gehoord? Misschien klinkt het
als een wonderlijke combinatie: kliederen en kerk. Maar het
is maar hoe je het bekijkt. Midden in het gewone leven, dat
soms ook vol is van wat ‘geklieder’, kan God zomaar ineens
aanwezig zijn. Vandaar de naam. Inmiddels zijn er zo'n 200
Kliederkerken in Nederland, en dus ook in Apeldoom.

De pioniers van de Vuurplaats en vrijwilligers van de Hofstad
hebben de handen ineen geslagen: samen organiseren we
zes keer per jaar Kliederkerk. Voor iedereen die houdt van ge-
zelligheid en creativiteit en op zoek is naar een laagdrempe-
lige manier om met geloven bezig te zijn, samen met het
gezin, of als grootouders met kleinkinderen. Hoe ziet dat
eruit? Na een welkom met wat drinken en lekkers is er alle
tijd om op een creatieve manier en via spelvormen samen
het thema en het bijbelverhaal te ontdekken. Dan is er een
korte viering, met het liedjes, verhaal, gebed en zegen. En tot
slot is er ruim de tijd elkaar te ontmoeten als we samen eten.

Iedereen welkom, aanmelden is fijn

Normaal gesproken komen we samen in een school, in ons
geval de Emmaschool in Apeldoorn-Zuid. Voor Kerst vinden
we het juist mooi om in een kerk samen te komen. ledereen
die nieuwsgierig is en het eens een keer wil meemaken, is
van harte welkom. Omdat we met een maaltijd afsluiten is
het voor de organisatie fijn te weten voor hoeveel mensen

Pioniersplek De Vuurplaats

[ ) Website www.devuurplaatsapeldoorn.nl
Mail hallo@devuurplaatsapeldoom.nl

Activiteiten rond Kerst

e Zondag 17 december van 16.00-18.00 uur: Kerst Kliederkerk,
locatie De Hofstad, Hofveld 52.
Graag aanmelden t/m donderdag 14 december via een appje naar
06-53 20 77 78 of mail hallo@devuurplaatsapeldoorn.nl

we voor eten kunnen zorgen. Weet je pas op het laatste
moment dat je kunt komen? Weet je dan net zo welkom. We
delen wat er is.

Voor wie iets kan missen: een vrijwillige bijdrage is welkom.
En anders trakteren wij. Het is tenslotte feest!

Meer weten over de Vuurplaats?

Bezoek dan onze website of meld je via de
mail aan voor onze nieuwsbrief (zie de
contactgegevens). Dan ontvang je twee
keer per maand een korte mail met info
over onze activiteiten. Of maak het je
gemakkelijk en bekijk het filmpje van de
Vuurplaats via de QR code. >

Kliederkerk gaat in kerstsfeer

De Fontein

Adres Wijkcentrum Kristal, Distelvlinder-
laan 200, 7323 RK Apeldoorn
Website www.defonteinapeldoorn.nl

Mail secretariaat@defonteinapeldoom.nl

(LT

Activiteiten rond Kerst

e Vrijdag 22 december, 19.00 uur, kinderkerstmusical, voorbereid
samen met de kinderen van de basisscholen in Zuidbroek. Belang-
stellenden allen welkom in Het Kristal!

Zaterdag 23 december, middag en avond, kerstmarkt. Op vier
punten in en rondom het Kristal verbeelden theatervoorstellingen
het kerstverhaal. Er is een Kerstwensboom waarin mensen hun
kerstwens delen door beschreven kaartjes op te hangen als kerst-
ballen.

Zondag 24 december, ‘s avonds, Kerst Sing In. Bij goed weer vindt
dit plaats in een tent buiten het Kristal. Voorafgaand hopen jonge-
ren uit de gemeente te koken voor ouderen en andere belang-
stellenden uit de wijk.

e Maandag 25 december, 10.00 uur, kerstmorgenviering

Ds. Sander Ris

In onze buurt {Zuidbroek) hadden we laatst een ontmoeting
met actieve vrijwilligers van €én van de stichtingen die onze
wijk mooier en levendiger willen maken. We bereiden samen
een kerstmarkt voor in en om het Kristal (buurtcentrum).
Maar tijdens de ontmoeting werd duidelijk hoe moe men is.
Moe van het steeds meer initiatief moeten nemen. Welwil-
lend maar moe.

Met een andere vrijwilligersgroep waar ik bij betrokken ben
is net iets anders: daar is men enthousiast, volop actief en
zeker ook moe. Samen organiseren we avonden over maat-
schappelijke thema's zoals onze groeiende Afvalberg of de
vraag hoe we in Apeldoorn goed voor onze ouderen zorgen
in kleine woongroepen gerund door vrijwilligers. Hier is de
moeheid van een andere soort: altijd weer de kar willen
(moeten!) trekken. Social media aanzwengelen, de Gemeen-
te betrekken, elkaar positief houden en je staande houden in
het landschap van maatschappelijke en culturele instellingen
die allemaal aan het overleven zijn

Als Fonteiners proberen we met onze vermoeide tijdgenoten
en mede-buurtbewoners te zijn. Samen vormen we een
kleine samenleving: een afspiegeling van de maatschappij in
haar geheel. De Kerstperiode is een mooie tijd om stil te staan

3

bij die verbinding van 'wij zijn met jullie, we doen dingen
samen'’. Tmmanuél, zingen we in onze kerken. God-met-ons.
Tk ben net zo moe als jij', zeggen we tegen elkaar in buurt en
in de vrijwilligersgroepen. 'Hoe houd jij dan vol?, vroeg laatst
iemand toen we na de dienst aan het koffie drinken waren. Ik
stond vlakbij en kon even meeluisteren. Tk blijf vertrouwen
hebben’, was de reactie, 'Dat probeer ik tenminste’. En ik zag
in gedachten Jezus er bij staan. Zevenentwintig jaar leefde
Jezus met de mensen om hem heen - drie jaar werkte hij met
hen, genezend en bevrijdend - €én dag leed en stierf hij voor
hen, rekent de theoloog Samuel Wells voor je uit. Dat
betekent dat Jezus van zijn dertig levensjaren negentig
procent () met mensen samenleefde: hij was gewoon bij
hen, één van hen. Het wonder van Kerst: ‘het Woord is vlees
geworden' (Johannes 1). Als gelovigen proberen we die
negentig procent uit.
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Julianakerk

Adres Deventerstraat 91, 7322 JL
Apeldoom

Website www.pwano.nl

Mail scriba@pwano.nl

Activiteiten rond Kerst

e Zondag 17 december, 3e advent, 10:00 uur: Kerk op schoot dienst

e Zondag 24 december 22:00 uur: Kerstnachtdienst mm.v. Good
News

e Kerstochtend 25 december 10:00 uur, dienst mm.v. van het koor
van de Grote Kerk

Kerst in 2033

Albert van der Padt, voorzitter kerkenraad

In deze donkere wereld is voor ons Kerst altijd weer een licht-
puntje. Eigenlijk hebben we wel een beeld van welke kerst-
activiteiten er weer worden georganiseerd en hoe en waar
die zullen plaatsvinden. Maar hoe zullen we in 2033 Kerst
vieren...? Dat is een vraag die mij bezighoudt, en mij niet
alleen. De vraag hoe 'kerk-zijn’ eruit zal zien in 2033 houdt
vele gemeenteleden bezig.

Afgelopen maart hebben we met de wijkgemeente Noord-
oost nagedacht over hoe we nu kerk-zijn. De uitkomst van
deze gemeenteavond is weergegeven in een boom, gemaakt
door Anneke van der Weg (zie afbeelding). Als je, in gedach-
ten, omhoogklimt in die boom kom je via de stam terecht in
de kroon. De stam vertelt ons wat we moeten blijven doen,
zoals blijven vieren in welke vorm dan ook voor jong en oud,

open zijn, omzien naar elkaar, aandacht houden voor mede-
mensen binnen en buiten de kerk door bijvoorbeeld te koken,
de kids-kledingmarkt te organiseren of te VONOen' (werk-
woord voor je inzetten voor Van Oost Naar Oost). Door een
gemeentelid werd kerk-zijn treffend samengevat: "Voor ons
geloof uitkomen en elkaar ontmoeten.’

De bladeren geven een aanzet voor kerk-zijn in 2033. Ver-
schillende soorten vieringen worden benoemd, vergroening,
jongeren bevragen en de jeugd betrekken, meer verbinding
zoeken met de andere kerkelijke gemeenten binnen Apel-
doom. Dit laatste nog wel met een vraagteken. Deze ideeén
vormen de basis voor wat we als kerk zouden willen.

Maar hoe ziet het er dan uit in 2033?

In oktober hebben we een tweede gemeenteavond gehou-
den. Drie gemeenteleden hebben hardop gedroomd hoe zjj
kerk-zijn in 2033 voor zich zien. De dromen waren ver-
schillend, maar toch ook weer niet. Kerk-zijn betekent dat we
éen of meer plekken hebben waar we met elkaar het geloof
belijden, hoop vinden en liefde delen. Waarbij het belangrijk
is dat we ons kerk voelen op die plekken. Dat deze zichtbaar
moeten zijn, zodat deze ook gevonden kunnen worden door
anderen. Maar de viering is slechts één van de vele aspecten
van kerk-zijn. Omzien naar elkaar en naar de wereld om ons
heen, zowel pastoraal als diaconaal. De zichtbaarheid van
deze activiteiten in de wijken moet zichtbaar blijven. Als ons
dat lukt, komen onze dromen uit!

Als ik mag dromen, dan droom ik dat we in 2033 Kerst vieren
waar alle Apeldoorners zich welkom weten. Een viering waar
we het geloof en liefde delen. Ik zie een kerstmarkt voor me
met verhalenvertellers, een stamppottenbuffet voor wie hon-
ger heeft en een troostcafe voor wie dorst heeft.

De kerk gaat veranderen!

Marjoleine Engelbert
voorzitter Algemene Kerkenraad

In de afgelopen maanden is er in de kerkenraden en de AK
weer veel gesproken over de toekomst van de kerk in Apel-
doom. Men is het er wel over eens dat het nodig is, want de
vergrijzing is (te) groot en we kunnen het niet meer vol-
houden op de huidige manier. Maar: er is zoveel wat zeer de
moeite waard is om door te geven! En ook voor onszelf
willen we graag de kerk, die ons lief is, zo lang mogelijk
behouden. Dus zijn we volop in gesprek: wat maakt de kerk
zo waardevol? Voor ons persoonlijk én voor Apeldoorn. Hoe
blijven we een vindplaats van geloof, hoop en liefde voor
onszelf en de mensen om ons heen en na ons? Wat zijn
goede criteria om te komen tot een toekomstige, vitale en
naar buiten gerichte gemeente? Dat de kerk gaat veranderen
staat wel vast. De vraag is: hoe? En wanneer?

Naar buiten!

Er liggen allerlei opties om de kerk bestuurlijk en praktisch
anders te organiseren. Bijvoorbeeld door wijken samenvoe-
gen in twee of drie grote wijken. Of om te komen tot drie of
vier wijken op inhoudelijke kleur’ Maar misschien kan het
ook één grote gemeente worden, met kleinere ontmoetings-
plekken en centrale vieringen. Het zijn denkrichtingen. Er
worden nog geen besluiten genomen. Een gesprek over con-
crete gebouwen of personen zijn ook nog (lang) niet aan de

orde. Maar dat is niet het enige. We kijken ook naar nieuwe
initiatieven en naar mogelijkheden om te versterken wat
goed gaat, met name de diaconale presentie. hoe kunnen we
de kerk meer naar buiten brengen? Een groot kruis op een
plein trekt vast aandacht, maar dat is niet de richting die we
zoeken.

Er ‘borrelt’ iets...

Hoe bereiken we de groepen die nu niet (meer) betrokken
zijn bij de kerk of helemaal onbekend zijn met het geloof?
Een lastige vraag waar we geen antwoord op hebben.
Hoogstens kunnen proberen de behoeftes te onderzoeken of
een aanbod te doen waarvan we verwachten dat het aansluit
op bestaande vragen. Is er in Apeldoorn behoefte aan een
stadsklooster? Wat wil de jeugd binnen én buiten de kerk?

Stille macht, breekbaar en zacht

vonk van hoop in de nacht,

ongewapend, voorbij elk geweld

wordt jouw boodschap van liefde verteld.
Raak met zachtheid ons aan,

leer ons jouw stilte verstaan.

Stille macht, lieve kracht,

bron van hoop in de nacht

wij vertrouwen ons toe aan jouw licht
willen leven op toekomst gericht.
Raak met mildheid ons aan

leer ons in vrede te gaan.

Stille macht, helende kracht,

lief geheim in de nacht,

wees temidden van wat ons verwart,
geef vertrouwen in 't diepst van ons hart,
Is wij jouw liefde verstas

Dirk van de Glind

Waar zitten jonge gezinnen op te wachten? Of de nieuwe
Apeldoorners? Wat kan/moet de kerk oppakken samen met
de burgerlijke overheid of andere kerkgenootschappen? Zijn
er nieuwe pioniersinitiatieven? En, ook heel belangrijk, hoe
zorgen we dat tijdens de verbouwing de ‘winkel” open blijft,
dus wat moet en kan doorgaan zoals het nu is? Er zijn volop
kansen en ik spreek gelukkig af en toe mensen bij wie iets
‘borrelt’ en een verlangen leeft voor de kerk van de toekomst.
Ik spreek graag meer mensen die verder willen spreken over
de dromen en (on)mogelijkneden, dus neem contact op als
er ook bij jou/u een verlangen is gewekt! {voorzitter.ak@pkn-
apeldoorn.nl).

Doe mee en kijk vooruit

Veranderingen roepen natuurlijk vragen op en kunnen
zorgen voor onrust en onzekerheid. Het is belangrijk dat ook
te delen. In de wijken zal de komende maanden het gesprek
verder gaan. Graag nodigen we iedereen uit om mee te
denken, mee te spreken en alle vragen te stellen die er zijn!
Antwoorden hebben we misschien nog niet direct. Het is een
proces en we weten nog niet waar we uit gaan komen.
Gelukkig is de kerk niet ons ‘project’ maar is het Gods kerk en
Hij weet wel wat we nodig hebben. Dus we vertrouwen er op
dat er een vitale, toekomstbestendige kerk =zal blijven
bestaan, op welke manier dan ook. Ik ben benieuwd!

Taizéreis 2024 — Ga jij mee?

Ds. Michiel de Leeuw =

De kerken van de Protestant- ¢
se Gemeente Apeldoorn or- |
ganiseren in de zomer van
2024 weer een jongerenreis
naar de kloostergemeen-
schap van Taizé (Frankrijk).
Ga jij mee?

In Taize komen elke zomer duizenden jongeren uit de hele
wereld bijeen. Om samen inspiratie op te doen voor je geloof
en je leven, door ontmoeting, vieringen en persoonlijke
bezinning. Voor de groep die afgelopen zomer is gegaan, is
het een boeiende én gezellige ontdekkingstocht geworden.
We hopen dan ook dat we voor de komende reis nog meer
jongeren kunnen enthousiasmeren om Taizé (en zichzelf) te
ontdekken!

Kom vrijblijvend naar de informatiebijeenkomst op zondag
21 januari om 19:30 uur in de Jachtlaankerk (Jachtlaan 143)

Voor wie: jongeren van 15 - 17 én van 18 - 25 jaar
Wanneer: 14 - 21 juli 2024

Contact: Michiel de Leeuw: 06 — 42089096 __ _
of predikant@jachtlaankerk.nl i
Kosten: ongeveer 250 euro

Bekijk ook de vlog van onze Taizé-reis in
2023 via deze QR-code >
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BEELD & KERSTNACHT

Nieuwe perspectieven

Kerst heeft voor mij te maken met opnieuw beginnen, met
nieuwe perspectieven zien, met inzicht en uitzicht, vertrouw-

Verruiming openingstijden kerkelijk bureau in 2024

Met de komst van een tweede receptioniste is het kerkelijk bureau
voortaan naast dinsdagmorgen ook op maandagmorgen 9.00-
12.00 uur geopend. Marjanne Freriks en Geke Landweer zijn vanaf
2024 op maandag- en dinsdagmorgen aanwezig om uw vragen
te beantwoorden en om o.a. collectebonnen te verkopen. We
blijven telefonisch ook bereikbaar op 055 - 355 7678 (wij nemen
z.sm. contact met u op als u een boodschap achterlaat) of via
receptie@pkn-apeldoorn.nl.

COLOFON

Hedactie Annelies Brinkhuis, Gertrudeke van der Maas, Heleen
Keus-Asveld, Lammert Smit

Vormgeving Fred Termaat
Drulawerl Drukkerij Elwipress Apeldoorn

Kerkkrant 'Kijk op de Kerk' is uitgegeven in opdracht van de Alge-
mene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Zo
willen we leden uit de diverse wijkkerken met elkaar verbinden
en daarnaast relevante informatie en contactgegevens beschik-
baar maken.

Reacties zijn van harte welkom. Inhoude-
lijke reacties graag binnen twee weken na
ontvangst via kerkkrant@pkn-apeldoom.nl

Niets uit deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd zonder voorafgaande
toestemming van de redactie.

Tip Deel deze krant eens met een bekende!

A
w

en dat het beter wordt. En natuurlijk met... engelen. Als er
iemand een kerstengel voor mij geweest is, na het overlijden
van mijn vrouw, dan is het wel Evelyn. Evelyn heeft, jaren
lang, elke week mijn problemen aangehoord, mijn klagen,
mijn verdriet, mijn pijn, mijn eenzaamheid.

CONTACTADRESSEN

Kerkelijk bureau

Website

Receptie
Hoofd bureau
Ledenadministratie

Bijdragenadministratie

Ze zag waar mijn weg dood liep en steeds weer kon zij voor
mij een deurtje openen, kon ze mij perspectief laten zien.

Tekst en fotograaf: Tom Schoemaker,

Instagram: @tomskapelletje

Financiéle administratie

Secretariaat Algemene Kerkenraad

Diaconie

Collectebonnen

Kerkelijke bijdrage

Algemene Kerkenraad

College van Kerkrentmeesters

College van Diakenen

AW, Protestantse Gemeente o™

""‘ Apeldoorn
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